
langs de steile weg 
zie ik de horizon niet 
maar de hemel volgt 

Freddy Taghon 
 

Twintig jaar geleden richtte Freddy Taghon ( 2007) 
de haiku-groep op in De Horizon. 
We vieren onze 20ste verjaardag op gedichtendag. 
 
We lezen haiku voor, 
Aki Sato bespeelt de koto, een Japans instrument. 
Hapjes en drank te verkrijgen. 
 
Welkom op donderdag 29 januari 2015 
van 18u tot 19u30 (deuren open om 17u30) 
in het dienstencentrum De Horizon 
F. Lousbergskaai 12 Gent. 
 
Graag je komst bevestigen ten laatste op 23 januari: 
telefonisch 09/266 88 55, per mail ldc.de.horizon@ocmwgent.be 
of op het secretariaat van De Horizon. 
 
Prijs: € 2.20 (indien abonnement op Wijs) of € 2.75. 

 
Je bent ook welkom op 30 januari om 14 uur op de samenkomst 
met ikebana (Japanse bloemschikkunst). 


